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Elke zondagmorgen staan er lieve dames klaar om de jongsten van de gemeente 
op te vangen. De crèche is rechtsonderin en is er voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. 
Terwijl de allerkleinsten heerlijk in de box of wipstoel liggen, maken de peuters de 
lekkerste gerechten in het keukentje, kleuren ze een mooie tekening of wordt er 
met de auto’s gespeeld. Tijdens de collecte mogen de kinderen opgehaald worden 
om daarna de zegen mee te krijgen.
 
 
 
 

 
In de Vredeskerk is er elke zondagochtend kindernevendienst voor de kinderen uit 
groep 1 t/m 4 van de basisschool. Voor groep 5 t/m 8 is dit twee keer in de maand. 
In de Hoeksteen is er wekelijks kindernevendienst voor groep 1 t/m 8.

Na het kindermoment en het zingen van een (kinder)lied gaan de kinderen met de 
leiding naar hun eigen ruimte. We werken met de methode van ‘Vertel het maar’. 
De bijbelvertelling en verwerking wordt ons daarbij aangereikt. Vaak beginnen we 
met zingen en na het gebed volgt er een bijbelverhaal. Daarna wordt er met de 
jongste groepen geknutseld. Voor de hogere groepen is er een puzzelblad, quiz of 
zijn er gespreksvragen. Tijdens de collecte komen de kinderen de kerk weer in om 
daarna met de zegen naar huis te gaan.

We zijn een groep van 40 leidinggevenden, waaronder ook een aantal jeugdleden. 
We zijn blij met deze extra handen en we kunnen zeker nog extra leiding 
gebruiken! Daarnaast zoeken we ook iemand die aanspreekpunt voor de 
kindernevendienst wil zijn.

Voor meer info of opgave: Jannie Hulsebosch, kindernevendienst@hervormdwezep.nl.
 
Ruimtes kindernevendienst 
Vredeskerk:
Groep 1/2 links (oude consistorie)     Groep 3/4 linksonder kelder
Groep 5/6 rechterbovenzaal  Groep 7/8 ‘t Zolderke
  
Hoeksteen:
Groep 1-8 consistorie

Welkom op de club in de Vredeskerk. Iedere woensdagavond is er club voor de 
kinderen van groep 3 t/m 8. Houd jij van gezelligheid, knutselen, een spel, een 
speurtocht of samen meer leren over de Bijbel? Dan is club echt iets voor jou! 
Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.

Wanneer? We starten woensdag 18 september.
Hoe laat? Iedere avond begint om 18:15 uur. We sluiten de avond om 19:30 uur af.
Wie? Groep 3 t/m 5 zitten links beneden in de Vredeskerk.
 Groep 6 t/m 8 zitten in ’t Zolderke boven in de Vredeskerk.
Meer info?  Bel of mail Henriet Boonstra, 06-25084013 of 
 henrietboonstra@hotmail.com

 
Follow Me is de naam van de catechisatie 
die we in het winterseizoen geven op 
zondag van 11.15 tot 12.15 uur voor 12 tot 
en met 16 jarigen. De Follow Me wordt 
gegeven door een groepje vrijwilligers 
van onze gemeente die zich inzetten 
voor het jeugdwerk. Het doel van deze 
ochtend is om de jeugd in contact te 
houden met het geloof en ook oog te 
hebben voor elkaar en de gemeente. 
Dit doen we aan de hand van diverse 
onderwerpen. Ook komt er regelmatig  
een spreker langs, zowel van buiten als 
binnen de gemeente.

Aan het einde van het seizoen willen we 
met zoveel mogelijk jeugd op kamp gaan  
in het laatste weekend van maart 2025.  
Dit wordt dan meteen het afsluitweekend. 
Zet het alvast in jullie agenda!



De Follow Me begint zondag 29 september om 11.15 uur in het jeugdhonk.  
Dan beginnen we met een leuke activiteit inclusief eten, dus deze ochtend  
duurt iets langer dan 12.15 uur. Tot dan, we hopen je graag te ontmoeten!

Wil jij of je ouders meer weten over Follow Me of wil jij of wilt u wel een handje 
helpen? Bel of mail gerust naar Janet Fijn, 0610411856 of j.fijn@kpnmail.nl.

De tweede verdieping van de Vredeskerk  
is in gebruik als jeugdhonk ‘t Zolderke.  
Hier vinden verschillende activiteiten plaats 
voor de jeugd. Na het startweekend bruist 
het hier van de activiteiten.

Op vrijdagavond is er vanaf 19.30 uur vrije 
inloop voor de jeugd vanaf het voortgezet 
onderwijs. ‘t Zolderke kent een huiselijke 
sfeer. Je kunt er films kijken, darten, 
airhockey, tafelvoetbal, playstation of een 
bordspel spelen. Om de avond compleet 
te maken is er altijd drinken en staat de 
frituurpan aan.

Ook worden er vanuit ‘t Zolderke 
verschillende activiteiten georganiseerd, zoals 
een bingo, muziekavond of een filmavond. 
Jullie zijn van harte welkom! De planning 
vind je op de website van de Vredeskerk.

De jongeren van 16+ en 18+ ontvangen in september een uitnodiging in  
de bus voor de catechisatie. We hopen jullie allemaal te ontmoeten!


